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Chia tay ALAS hải ngoại và ALAS TP. Hồ Chí Minh sau Hội trường
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alasien  tiêu biểu 

      Giáo sư HỒ ĐĂC DY (1900 – 1984) sinh ra trong một gia đình 

      Năm 1918, sau khi tốt nghiệp Collège Paul Bert (tiền thân của 

Lycée Albert Sarraut Hà Nội),  Ông sang Pháp, học trung học tại 

      Năm 1920, thi đỗ vào Khoa Y, Đại học Tổng hợp Paris. Tốt 

nghiệp Bác sĩ, Ông đã làm việc 4 năm tại bệnh viện Tenon (Paris). 

      
      Năm 1931, Ông về nước, được điều về làm bác sĩ thực tập tại bệnh viện Huế  và sau đó về Quy 
Nhơn. Năm 1932, Ông được mời về giảng dạy phụ sản tại Trường Y Dược toàn cấp Đông Dương 
thuộc Viện Đại học Đông Dương ở Hà Nội và làm bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Phủ Doãn (Bệnh 
viện của trường). Ông là người người Việt đầu tiên được chính quyền thực dân Pháp cho làm bác sĩ 
phẫu thuật. Từ năm 1935-1945: Ông có nhiều công trình khoa học đứng tên chung với các đồng 
 
      Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược 
Hà Nội, và và một số trọng trách như: Tổng thanh tra Y tế, Tổng Giám đốc Đại học vụ, Giám đốc 
Bệnh viện Đồn Thủy. Tháng 10/1947: ông được cử giữ chức Hiệu trưởng của Trường Đại học Y 

      Từ tháng 10/1954 Ông được cử vào đoàn tiếp quản ngành Y tế và được giao nhiệm vụ làm Hiệu 
trưởng Trường Đại học Y Dược Hà Nội và từ năm 1961-1976 là Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa 
Hà Nội. Từ 1958-1985: Ông là Chủ tịch Hội Y học Việt Nam, sau đó là Tổng hội Y học Việt Nam.
      Ông là Đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa V; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá 

      
      Ông đã được thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học, 

      Tên của ông được đặt cho 1 khu giảng đường của Trường Đại học Y Hà Nội, tên phố tại thành 
phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, và nhiều thành phố khác.

GIÁO SƯ HỒ ĐẮC DY

GIÁO SƯ TRẦN HỮU TƯỚC 

            Giáo sư TRẦN HỮU TƯỚC (1913 – 1983), quê  Hà Nội, là học sinh 
xuất sắc trường Albert Sarraut. Sau khi tốt nghiệp BAC ban triết học năm học 
1931-1932, Ông sang Pháp học tại Đại học Y Khoa Paris.   
     Sau khi bảo vệ xuất sắc luận án bác sĩ vào năm 1937, Ông được giữ lại 
trường làm trợ lý Giáo sư và được mời hợp tác giảng dạy, điều trị tại nhiều 
bệnh viện của Pháp chuyên ngành Tai Mũi Họng. Ông đã công bố nhiều công 
trình nghiên cứu trên các tạp chí y học, có công trình được đưa vào Bách khoa 
 
     Thời gian này, Ông là Chủ tịch Ủy ban Sinh viên ngôi nhà Đông Dương tại 

     

II, III, IV.

Dược trong kháng chiến tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

công nghệ (1996).

      Tháng 9/1946, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ông trở về nước và được mời giảng 
dạy và xây dựng ngành Tai Mũi Họng ở Trường Đại học Y Dược Việt Nam.
      Trong Kháng chiến chống Pháp, Ông đã tham gia xây dựng Trường Y sĩ đầu tiên của Liên khu
III và IV, giảng dạy chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Trường Đại học Y-Dược ở Chiêm Hóa (Tuyên 
Quang), phụ trách Bệnh khoa Tai Mũi Họng thuộc Bộ Y tế trong an toàn khu (ATK) Việt Bắc.

toàn thư y học Pháp.

Pháp (Comité des Étudiants de la Maison d'Indochine). 

quý tộc gốc Huế, có truyền thống khoa bảng.

Bordeaux. 

nghiệp nghiên cứu. Tháng 12/1943: Ông được phong hàm Giáo sư.

Ông là Chủ tịch đầu tiên của Hội Hữu nghị Việt Pháp. 
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      Tháng 10/1954: Ông về tiếp quản Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bạch Mai và xây dựng và 
phát triển Khoa Tai Mũi Họng và Bộ môn Tai Mũi Họng của Trường đại học Y Dược Hà Nội. Năm 
1955 Ông được phong hàm Giáo sư. Từ 1956-1969: Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, 1961-1983: 
Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam, 1969-1983: Viện trưởng Viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bạch

            Ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 1966)
      Ông là Đại biểu Quốc hội các khóa II, III, IV.
      Ông là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Pháp khóa 1. 
      Ông đã được thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (1883)và  Giải thưởng Hồ Chí Minh 
về khoa hoc, công nghệ (1996).
      Năm 2005, tên Ông đã được đặt tên phố tại Thành phố Hà Nội.

Mai (nay là Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương).

Ông Vũ Thượng Hậu Chủ tịch BCH ALAS VN khoá III. Người đã có nhiều đóng góp xuất sắc và 

hiệu quả vào các hoạt động của Alas, của BCH. Người có sự tín nhiệm cao của các anh, chị em đồng 

môn Alas.

Ông Đỗ Hữu Điển

Ông Vũ Thượng Hậu

Ông Đỗ Hữu Điển Uỷ viên BCH Hội Hữu nghị và Hợp tác VN - Pháp (AACVF) khoá VI, Chủ tịch 

BCH ALAS VN khoá I, II. Người đã có nhiều công sức vào việc thành lập CLB ALAS, có nhiều đóng 

góp tích cực cho các hoạt động của Alas, duy trì sự kết nối chặt chẽ với các đồng môn ở hải ngoại.
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Hoạt động của Chủ tịch Vũ Đại Dương - Đại diện cho Alas tham gia 

các hoạt  độngcủa Hội AACVF và làm việc với ĐSQ Pháp tại Hà Nội.
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Chủ tịch Alas VN là thành viên BCH Hội đã tham dự các cuộc gặp gỡ, làm việc với ĐS Pháp, chúc mừng 
QK Pháp... dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng ĐBP, dự Đại hội, lễ ra mắt các Chi hội hữu nghị thành viên 
như ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà nội, FPT, BV E, BV Bạch Mai, tỉnh Hải Dương....



Ông Đặng Quốc Long, Chủ tịch Hội 
Cựu sinh viên VN tại Pháp (UAVF) 
tặng sách Ngài Olivier BROCHET 
Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Phát biểu của Đại sứ Pháp OLIVIER nhân dịp cuốn sách 

“Nước Pháp một thời để nhớ” được phát hành 

Từ trái sang: Ông Vũ Đại Dương, chủ tịch 
ALAS Việt Nam; Ông Đặng Quốc Long, 
Chủ tịch UAVF và Ngài  Olivier BROCHET 
Đại sứ Pháp tại Việt Nam
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“Xin cảm ơn anh Long và tất cả các bạn 

của Hội Cựu học sinh Việt Nam tại Pháp 

(UAVF) đã xuất bản cuốn sách tuyệt vời 

này với những kỷ niệm xúc động và anh 

đã tử tế tặng tôi cùng với chủ tịch Hội Cựu 

học sinh Trường Trung học Albert Sarraut”.

    Cuốn sách “Nước Pháp một thời để nhớ” 
có ba bài viết của Cựu học sinh Lycée Albert 
Sarraut:
   1. Từ những đường ray đến bầu trời của 
   Trần Hữu Quang (tr 164-167).
   2. Trường Albert Sarraut và cây phượng 
   hữu nghị của Vũ Đại Dương (tr. 168-170).
   3. Họa sĩ Nam Sơn - Người đồng sáng lập 
   Trường Mỹ thuật Đông Dương của Họa sĩ 
   Hoài An (tr. 171-176).

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam/ Ambassade 

de France au Vietnam.

UAVF | French Alumni Vietnam Association.

“Merci à M. Long et à tous les amis de

l'association des anciens étudiants 

vietnamiens en France (UAVF) pour ce 

magnifique livre de souvenirs émouvants 

qu'ils viennent d'éditer et qu'il a eu la 

gentillesse de m'offrir, accompagné du 

président de l'association des anciens du 

lycée Albert Sarraut”.

***



HỘI TRƯỜNG ALBERT SARRAUT 2025

Quý tặng các bạn đồng môn ALAS

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2025

VŨ QUỐC HƯNG

 
Bao mong đợi tới tháng 10
Hội trường xum họp, một thời Xa rô
Năm nào cũng đợi, cũng chờ
Hội trường để nhớ ngu ngơ tuổi nào

Hội trường rực rỡ người ơi
Bên nhau kể lại một thời học sinh
Xa rô chuyện của chúng mình
Sẻ chia tâm sự… mối tình Xa rô…

Kỷ niệm ấm áp biết bao
Tuổi thơ một thuở ngọt ngào yêu thương
Ngày ngày cắp sách tới trường
Chào cờ buổi sáng, học đường thân yêu

Dốc lòng chăm sóc tuổi hồng
Ơn thầy, nhớ bạn bềnh bồng lòng ta
Về đây hội họp để mà
Chuyện trò kỷ niệm tuổi già 80

Với bao bè bạn sớm chiều
Cùng trường, cùng lớp mến yêu thuở nào
Bao thầy, cô bạc mái đầu
Cô Tâm, cô Thịnh, thầy Châu, thầy Hồng….

Nhớ mái Trường xưa
Trường xưa đâu cần đeo biển
Vẫn rất quy củ khang trang
Thầy Cô uyên thâm kiến thức
Học trò nền nếp chăm ngoan

Trường xưa hàng năm về thăm
Gặp lại tuổi thơ trong trắng
Sân trường ngập vàng tia nắng
Mắt già sao cứ long lanh

 ALAS giữa đất Tràng An
Thanh lịch khiêm nhường tử tế
Lớp người trước sau vẫn thế
Nghĩa tình trường cũ vuông tròn

Nay trường là trường Trần Phú
Thầy cũ chỉ còn 1 người
Lũ học trò quàng khăn đỏ
Tới nay tóc bạc hết rồi

Bên hàng cây xưa cổ thụ
Phượng hồng lưu niệm tuổi xanh
Hát khúc tình yêu trường cũ
  Trong ta tha thiết chân thành

Trăng già rồi lại trăng non
 Vẫn mong vẫn nhớ chẳng mòn yêu thương
Bao nhiêu hoài niệm thơm hương
Ru ta nhớ mãi mái trường SARÔ   

NGUYỄN THÁI KIÊN
Lớp 10 Niên khoá 1961 - 1962
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